
De stichting erkent de pijn en ontberingen van de tot slaaf
gemaakte mensen en herdenkt
hen die hun leven en arbeid onvrijwillig schonken aan de
economische welvaart van
Nederland en de wereld. De stichting streeft ernaar om dit leed
zichtbaar te maken en te
werken aan herstel en respect voor de nazaten van deze mensen.
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Onze visie is om bewustwording te creëren over deze
donkere periode in de geschiedenis.

We werken aan herstel van waardigheid en respect voor
de nazaten door herdenking,

educatie, empowerment en dialoog. We richten ons niet
alleen op Afro-Surinamers, maar

ook op andere getroffen bevolkingsgroepen zoals
Inheemsen, Surinaamse Chinezen,

Hindostanen, Javanen en Curaçaoënaars die allen met de
erfenis van kolonialisme te maken hebben.
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